Het levensspoor van Cor kende vele vertakkingen:
het modevak was zijn werk,
het openbaar vervoer in diverse facetten zijn passie.

Wat begon met enkele miniatuurtreinen groeide op de
zolder van het huis in Den Haag uit tot een groot
emplacement met daarnaast een heuse originele Haagse
tram. Maar zijn passie kwam ook tot uiting in het
organiseren van vele tentoonstellingen over openbaar
vervoer. Daarnaast startte hij de afdeling Modelbouw
van de NVBS en leidde hij deze meer dan 25 jaar.

De tram op zolder was een start van museale aspiraties.
Na zijn pensionering begon hij in Borculo zijn eigen
museum. Een pand dat door aanbouw in vijftien jaar
verder uitgroeide met onder meer een ‘museumplein’
en waar een goederenwagon in de achtertuin stond.
Zijn levenswerk kreeg in Doetinchem continuiteit in een
binnen een stichting meer professioneel geleid museum.
Helaas heeft hij van dat museum door lichamelijke en
geestelijke achteruitgang maar weinig kunnen genieten.
In zijn laatste levensjaren heeft hij het niet gemakkelijk
gehad.

Zijn naam leeft voort in het museum in Doetinchem als
stichter en als ‘machinist Cor’ in het lesmateriaal voor
bezoekende schoolklassen.

Na een creatief en origineel leven is onverwacht overleden
mijn man, onze vader, schoonvader en opi
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De crematieplechtigheid, waarvoor wij u uitnodigen, zal
plaatsvinden op woensdag 29 april om 14.30 uur in het
crematorium aan de Usselerrietweg 40 te Usselo, ingang
West. Hierna is er gelegenheid om samen te zijn en
herinneringen aan Cor te delen.
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Op 5 oktober 2009 overleed na een leven vol energie en
doorzettingsvermogen onze (schoon)moeder en omi

Dini van de Lande
- Bernardina Gudula Maria -

sinds april weduwe van Cor Ooijevaar
geboren op 5 april 1919 te Enschede



Op 29 april hebben wij afscheid genomen van Cor en daarbij
eigenlijk van Cor en Dini samen. De aanwezigheid van Dini
was meer lijfelijk dan geestelijk. Niettemin gaf het de
aanwezigen de gelegenheid om ook van haar bij de nazit
(alvast) afscheid te nemen. Het leven van Cor en Dini was
immers sterk met elkaar verbonden, eerst in de bontzaak
en later in het museum.

Vlak voor de oorlog kwam Dini vanuit Enschede naar
Den Haag om in het Westeinde Ziekenhuis te worden
opgeleid tot verpleegkundige met op het insigne zeer tot
haar trots 'het ooievaartje’, het teken dat zij ook
verloskundige was. In de oorlogstijd ging zij ‘de wijk’ in en
had daardoor een prima dekmantel voor werkzaamheden
binnen het verzet. Zij kon aan het einde van de oorlog als
verpleegster haar verloofde Cor, ‘een persoon met een zeer
besmettelijke ziekte’, in een vijfdaagse tocht langs de nodige
versperringen naar Enschede loodsen. Na de oorlog keerden
Dini en Cor terug naar Den Haag, trouwden op 2 oktober
1945 en startten de bontzaak aan de Laan van Nieuw Oost
Indié. Zij kregen drie kinderen, waarvan de tweede tot hun
verdriet snel na de geboorte overleed.

Cor was creatief en origineel. Hij had echter zijn ideeén niet
tot uitvoering kunnen brengen zonder de niet aflatende
energie van Dini. Zij was de drijvende kracht. Haar werk op
het atelier en in het huishouden vergde bijna alle beschikbare
uren van een dag. Daarnaast vonden door haar inzet
veranderingen in huis en in de zaak hun beslag en was zij
ook initiator van het huisje in Hazerswoude. Toen Dini uit
financiéle noodzaak op vijftigjarige leeftijd weer aan het
werk ging als verpleegkundige, kwam er nog een baan bij
die niet beperkt bleef tot 40 uur in de week.

Alhoewel naar haar mening de hobby van Cor meer dan uit
de hand was gelopen, was zij toch de stimulerende kracht
achter zijn hobby. Vanaf het begin van de Modelbouwclub in

1963 was zij de penningmeester en zij kwam ook met de
suggestie om in 1989 in Borculo een museum te beginnen.

Zij keken niet vooruit en leefden bij de dag, totdat dat niet
meer kon. In al haar zelfredzaamheid kon Dini helaas niet
inzien dat op een gegeven moment de nodige hulp op zijn
plaats was. Dat heeft een flink aantal jaren van haar leven
minder glans gegeven. Zij konden in 2004 samen niet goed
accepteren dat een appartement in Doetinchem op
‘loopafstand’ van het nieuwe museum beter was. Ook de
drie jaren in het verzorgingshuis ‘De Bleijke’ vielen hen
zwaar. Dini’s beeld van het leven kwam helaas steeds verder
af te staan van de realiteit. Vanaf september 2008 vond zij
in het verpleeghuis rust. De verzorgenden van de Bleijke
en van de afdeling Tuindorp van het Borsthuis in Hengelo
hebben haar en ook Cor met veel liefde begeleid.

De naam van Cor leeft voort in het museum in Doetinchem,
maar de museale activiteiten aldaar zijn onlosmakelijk
verbonden met Dini ‘de penningmeester’.

Wij hebben op vrijdag 9 oktober in kleine kring van Dini
afscheid genomen. Met persoonlijke herinneringen en
anekdotes hebben we haar liefdevol herdacht.
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